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Stand van zaken "Het Knooppunt"

Op 1 januari 2018 konden wij als vereniging deze ruimte
huren, van de gemeente, voor de tijd van 5 jaar. Wat waren
we blij met deze ruimte maar helaas zijn die 5 jaar om. Het
pand wordt afgebroken i.v.m, woningbouw.

Op 8 november hebben Hein en Wouter een gesprek gehad
met de wethouder, Mevr. Theus en twee medewerkers.

De gemeente wil snel over "Het Knooppunt" kunnen be-
schikken. Tijdens het gesprek hebben we het idee geopperd
voor een container, daar kunnen we onze spullen dan tijde-
lijk opslaan tot we een nieuwe locatie hebben.

Mevr. Theus heeft opdracht gegeven aan haar medewerkers
om uit te zoeken of het idee van “de container” te realise-
ren is. Wij krijgen hierover snel bericht.

Vooruitlopend op de verhuizing gaan we alvast plannen
maken wat er allemaal in de container moet en volgorde
daarvan.

We gaan ervan uit dat de voorbereidingen voor de Snert-
tocht niet in "Het Knooppunt" kunnen plaatsvinden.

Spullen voor de Snerttocht kunnen we deels al in de aan-
hangers plaatsen. Aan een aantal leden is gevraagd om
hierover mee te denken. We houden jullie op de hoogte.

Agenda 2023

Snerttocht 2e kerstdag 26 december
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MET DE VOETJES NAAR DE BIESBOSCH

Voor dinsdag 19 september hadden Jos en
Stefan een mooie dagtrip naar de Biesbosch
gepland. De animo daarvoor was zo groot,
dat er zelfs een wachtlijst was. De vraag was
echter wel wat voor weer we zouden kunnen
verwachten, na deze enigszins wisselvallige
zomer? Dus was het mailtje over de oude
Noorse man en het slechte weer, niet tegen
dovemans oren gericht. Iedereen stond na-
melijk goed voorbereid dus met regenkle-
ding op dinsdag om 7.45 bij de Dommel-
stroom. Behalve natuurlijk Hennie en Marij-
ke, die gewoon onverstoorbaar een korte
broek aan hadden. Ans had nog van tevoren
tegen mij gezegd: “doe da nou ook” maar ik
zei:” nee, da doe ik niet want dan loop ik
voor schut!” Afijn, de stemming zat er met-
een goed in en Frank onze chauffeur was bljj
dat hij met ons mee mocht en wist op slinkse
wijze alle ochtendfiles te omzeilen. Zo kwa-
men we na een goed uur rijden voorbij Wer-
kendam om vervolgens langs het water en
drie vliegende ganzen bij de jachthaven van
Oversteeg uit te komen. Daar kregen we
eerst koffie met heerlijke appeltaart voor we
aan ons avontuur begonnen. De korte wan-
deling met Laurens ging in een rustig tempo
naar het Museumeiland. Bij de lange af-
standsgroep was het Jos die voor wat vaart
zorgde maar hij was goed te volgen. We za-
gen veel water, eendjes, groen en vooral bij-
zonder bomen. Van weelderige knotwilgen,
reusachtige zilverpopulieren tot bijna verga-
ne of dode exemplaren. Soms ging het over
verharde wegen maar ook door het fraaie
polderlandschap en daar moet je altijd goed
op letten voor natte voeten. We hadden ge-
luk want hoewel het stevig waaide, bleef het

Door Johan Peels

de hele tijd droog en kwam er zelfs een lek-
ker najaarszonnetje tevoorschijn. Maar ook
een beetje pech want Lian wilde over de
prikkeldraad stappen en greep er per onge-
luk in... Gelukkig had er iemand pleisters bjj
en viel de schade mee zodat we verder kon-
den. Tegen een uur of een waren we weer
terug bij de jachthaven waar we binnen of op
het terras lekkere paprikasoep kregen, met
broodjes en drank. Na de goede verzorging
van de inwendige mens waren we klaar voor
de tweede route, die we met alle 62 Voetjes
af zouden gaan leggen. We hadden die och-
tend nog als boodschap meegekregen om
niet allemaal tegelijk naar de wc te gaan
want dan konden zich wel eens lange wacht-
rijen vormen. Braaf voldeden we aan die op-
roep maar tot mijn verbazing kwam ik mijn
eigen vrouw toch op het herentoilet tegen
(“bij de dames is het altijd zo druk.”). Afijn,
de menigte stond inmiddels al startklaar en
ja hoor daar gingen ze en meteen flink de
pas erin! Na een goede kilometer werd Wou-
ter gebeld door Lieneke, waar wij toch wa-
ren? Ze was slechts eventjes naar het toilet
geweest maar na afloop was iedereen plotse-
ling weg! Het was onze ervaren Willy die zo
goed was om terug te lopen en deze onfor-
tuinlijke achterblijfster op te pikken zodat we
compleet verder konden. Over smalle brug-
getjes wandelden we door de Biesboschdelta
met zijn betoverende flora en fauna. Als je
goed keek zag je soms zelfs een visarend of
andere roofvogels. De paarse kleuren van de
springbalsemien en het warme zonnetje
zorgden voor een aangename sfeer. Die werd
na een goed uur bij terugkomst nog versterkt
met drankjes zoals Leffe Zomer, witte wijn



of Bacardi cola. Al snel bleek het cafeetje
door de drankvoorraad heen te zijn maar de
gezellige gesprekken gingen gewoon door.
Over koetjes en kalfjes, kwaaltjes, Prinsjes-
dag of de gestegen prijzen in de horeca of
winkels. Aan mijn tafel kwamen iets meer
originele onderwerpen ter sprake zoals: heeft
er iemand toevallig een Ford Mustang te
koop? Of wat je met een olieschraapveer al-
lemaal kunt doen en hoe je het beste een
duif kunt bereiden? Het was al snel weer tijd
om richting bus te gaan waar nog even ge-
teld werd of iedereen er nu echt wel bij was.
Warempel, we misten er toch weer eentje en
deze keer was het Lenie, die in lichte paniek
terug naar binnen was gerend want ze was
haar telefoontje kwijt... Al snel keerde ze
met haar mobieltje en een grote glimlach te-
rug, dus ik keek Bert aan en die zuchtte eens
diep maar zweeg wijselijk. Daar gingen we
richting Terheijden, waar het laatste avond-
maal al op ons wachtte. Drie gangen met al-
lerlei lekkers, dat lieten we ons goed smaken.
Een ijsje met warme kersen als toetje, nou
dan gaat er wel in bij die van Voetje! Het
werd al langzaam donker toen we de bus in
stapten en chauffeur Frank bedankte ons

voor de gezelligheid. Hoewel hij uit Bergeijk
kwam, zette hij toch nog even een lied over
Skon Valkenswird in maar kreeg helaas wei-
nig bijval. Wellicht was het te onbekend want
wij zijn toch meer van: Valkenswaard, jij bent
de stad van de sigaren of: Santatum, daar
gaat um. Opvallend was echter wel dat nie-
mand ons clublied: Wandelen met Vuur be-
gon te zingen... Waren we de tekst mis-
schien alweer vergeten of kwam het doordat
onze grote tenoren Hein, Jo en Paul er van-
daag niet bij waren? Of waren we toch stie-
kem een beetje moe maar voldaan van deze
schitterende dag? Tegen negen uur arriveer-
den we in Dommelen en namen tevreden af-
scheid. ledereen riep luid: tot de volgende
keer dus dat betekende dat we allemaal ge-
noten hadden. Veel dank aan de organisato-
ren en ik zou zeggen: op naar het volgend
uitstapje! En tot slot nog even mijn weer-
spreuk: het kan vriezen of het kan dooien,
maar als je op je bek gaat, dan zijn ze te laat
met strooien!

Wandel groetjes,
Johan Peels




WANDEL OF FIETS LANGS RUIM
100 KERSTSTALLEN IN BEST

Ingezonden door Annie van Eijk

KERST IN DE VLEUT

Van zondag 17 december 2023 tot en met zaterdag 6 januari 2024 vindt voor de elfde keer de Kerst-
stallenroute in buurtschap De Vleut in Best plaats. Wat begon als een wandeling langs een aantal
kerststallen in het buitengebied van Best, is uitgegroeid tot een ruim zeven kilometer lange sfeervolle
tocht langs zo’n 120 verlichte kerststallen. Met als extra hoogtepunt de gezellige meezing-avond op
28 december.

Samen zingen

In navolging van de succesvolle avond vorig jaar, zingt een aantal koren uit Best op donder-
dag 28 december, tussen 18:00 en 21:00 uur, kerstliedjes op verschillende plekken langs de
route. Bezoekers mogen vanzelfsprekend luisteren, maar worden vooral uitgenodigd mee te
zingen. De precieze locaties waar de koren optreden, zijn vanaf 1 december te lezen op
www.kerstindevleut.nl en op www.facebook.nl/kerstindevleut.nl .

Creativiteit

Langs de route is een groot aantal kerststallen te bewonderen in uiteenlopende stijlen. Er zijn
traditionele kerststallen met beelden en kerststallen van karton of volledig uit hout gesneden.
Ieder jaar laten bewoners zich van hun creatieve kant zien, met kerststallen in een auto, in de
trommel van een wasmachine, in een grote tractorband, enzovoorts. Dit maakt de route ook
uitstekend geschikt voor kinderen.




Ontstaan

De levensgrote kerststal bij de Mariakapel in De Vleut is al vele jaren een begrip in de omge-
ving. In 2013 organiseerde een aantal buurtbewoners een route die hierbij aansloot. Zo kon
een bezoek aan de kerststal worden uitgebreid met een wandeling door het buitengebied. Bjj
de kerststal staat ook een herberg, waar bezoekers ’s middags en ’s avonds terecht kunnen
voor warme chocolademelk en glihwein. De kerststal, de herberg en de route vormen sa-
men: Kerst in de Vleut.

Praktische informatie

De kerststallenroute ligt in het buitengebied van Best, waar minder bebouwing is en dus ook
minder licht. In verband met de veiligheid is een goede zichtbaarheid van bezoekers van
groot belang. De route is overal goed toegankelijk en kan worden gewandeld of gefietst. Het
is mogelijk een deel, of delen van de route te doen. De route is opgenomen in de wandel-app
‘Routes van het Groene Woud'.

Kijk voor meer informatie over de kerststallenroute op: www.kerstindevleut.nl en
www.facebook.nl/kerstindevleut




KNOOPPUNTENCONTROLE NAJAAR 2023  poor Lenie castelijns

In Het Knooppunt werden we ontvangen met koffie/thee en vlaai. Dat is een uitstekend begin van deze con-
troledag. Met mijn vaste knooppuntencontrolemaat Louis, en gewapend met snoeischaartje, 12 stickers en
oude doeken begeven wij ons naar het begin van route 22 “Waalre Noord”. De weersomstandigheden zijn
ideaal voor een boswandeling: een stevige bries maar ook veel, heel veel plassen water van de regen de dag
en nacht ervoor.

We kwamen er al snel achter dat er genoeg werk aan de winkel was om ons zo’n 4 uur bezig te houden.

Bij het kamp in Waalre troffen we de restanten van een berg verbrand afval. Een troosteloze aanblik. Om zo-
iets net voor je deur te hebben, lijkt me verschrikkelijk voor de bewoners van Kamp Waalre. Dit, het donkere
weer en even verderop een onguur type mét hoodie zorgden toch dat wij in zekere zin opgelucht waren deze
omgeving achter ons te kunnen laten. Ikke tenminste wel.

Verder merkten we dat veel pijlen zijn verbleekt naar de kleuren blauw (achtergrond) en wit (pijl).

We hadden veel te weinig stickers meegenomen om die pijlen over te plakken, maar volgend voorjaar doen
we deze route opnieuw en gaan we plakken, plakken en nog eens plakken.

Bij terugkomst stonden soep, koffie en Leffe te wachten, maar er was ook veel gezelligheid. Dank iedereen
voor de goede zorgen: Piet, Riek en Toos, maar natuurlijk ook Wouter en Peter die alles keurig hadden voor-
bereid.

Door Lenie Castelijns



Met blote voeten het water trotseren, kan natuurlijk ook.



Meer!Meer!Meer!

Hij is sinds jaar en dag lid van onze wandelclub. Hij schrijft regelmatig prachtige verslagen
van uitjes en vakanties voor de Nieuwsbrief. Zie elders in deze Nieuwsbrief voor zijn meest
recente bijdrage. Nu heeft Johan Peels een boek geschreven over muziekcollecties van pla-
tenverzamelaars. Gisteren (9 november) las ik in het ED een bijzonder interview met hem
over de inhoud van zijn boek en ik was direct geinteresseerd om het boek te lezen. Hieronder

door Lenie Castelijns

kunt u dat interview nogmaals lezen.

“Johan, bij deze: graag een exemplaar voor mij apart houden”.

Johan Peels mocht in platenkasten kijken van ruim 200 muziekverzamelaars

Eent_]e heeft dulzend

exe_;nplaren van ‘Thriller

Johan Peels bij zijn eigen platenkast. Hij inspecteerde in de afgelopen 25 jaar de collecties
van ruim tweehonderd verzamelaars voor zijn rubriek in het Platenblad.

DOMMELEN - Hij was te gast in de hei-
ligdommen van fanatieke platenverza-
melaars. Johan Peels reisde 25 jaar
door het land om de muziekcollecties
van deze liefhebbers te inspecteren. Hij
portretteert ze allemaal in een boek. ‘Ik
ben geen onderzoeker maar zit zelf in
het complot'.

In de dikke pil met de titel Meer! Meer!
Meer! neemt Johan Peels zijn lezers mee op
reis door de wonderlijke wereld van de mu-
ziekfreaks. Hij bezocht een man die rijen el-
pees naast zijn bed heeft staan. ,,Hij vindt
het fijn om zijn platen te zien als hij wakker
wordt.” De inwoner van Dommelen ging ook
langs bij Johan Willers uit Gouda. Hij bezit

Frank van den Muijsenberg  09-11-23, 18:30 Bron: ED

1000 exemplaren van Thriller, de kaskraker
van Michael Jackson. Een verzamelproject
dat een beetje uit de hand liep.

Sommigen hebben een bordje met ‘Niet sto-
ren’ in hun mancave gehangen. ,,Ik kreeg re-
acties als: ‘Hier komt mijn vrouw niet. Ik
stofzuig zelf wel” Ze ontvangen daar alleen
vrienden.” En dan nog is het niet altijd gezel-
lig onder elkaar. ,,Bij een fan met een grote
collectie platen van Bob Dylan renden som-
mige bezoekers gillend naar buiten, omdat ze
zo onder de indruk waren. Anderen wilden
een plaat ruilen of kopen. Hij wilde helemaal
niet in deze situaties verzeild raken.”



De omgevallen platenkast

De voormalig docent sociale studies bij Fon-
tys Hogeschool schreef 25 jaar lang de ru-
briek De
het Platenblad, een tijdschrift voor verzame-
laars van vinyl en cd’s. Een periodiek die be-

omgevallen platenkast voor

wust niet met zijn tijd meegaat. Het zwart
wit-blad bestaat uit gekopieerde A4'tjes, tot
aan de rand volgetypt; foto’s zijn bijzaak. De
abonnees zijn veelal 50-plussers en hebben
weinig interesse in nieuwe muziek.

Peels was geinspireerd door een tv-serie van
muzikant/schrijver Jan Rot. Hij ging bij be-
kende Nederlanders langs om hun platencol-
lectie te bekijken. ,,Ik kwam René van Kaam,
hoofdredacteur van het Platenblad, tegen op
een beurs en stelde hem voor ook zo'n ru-
briek te starten.”

Zo gezegd, zo gedaan. De Dommelnaar in-
specteerde in een kwart eeuw ruim 200 pla-
tenverzamelingen. De verhalen van de eige-
naren zijn, in een ingekorte versie, opgeno-
men in Meer! Meer! Meer! (De titel is ontleend
aan een liveplaat van de band Tréckener
Kecks). ,,Ik laat me graag verrassen. Mensen
beginnen vaak zelf te vertellen. Ik ben geen
journalist of onderzoeker. Ik zit zelf ook in
het complot.”

Want hij is de medeliefthebber die de fans be-
grijpt: eindelijk kunnen ze hun verhaal over

die bijzondere elpee of single een kwijt aan
een ‘lotgenoot’. ,,Je hebt verzamelaars die
compleet willen zijn en alle persingen van
een band willen hebben. Bij The Beatles is
dat lastig. Bij minder grote artiesten kan dat
nog wel. Blijven zoeken is een deel van de
sport.”

Ik ben zelf meer geboeid door losse
liedjes. Elpees en cd’s duren mij vaak te
lang

Na 25 jaar is het ‘mooi geweest’ en is hij ge-
stopt met het schrijven van de rubriek. ,,Nu
heb ik ook tijd om mijn eigen collectie te fat-
soeneren.” Hij heeft circa 10.000 elpees en
15.000 singles. ,,Jk ben meer geboeid door
losse liedjes. Elpees en cd’s duren voor mij
vaak te lang. Muzikaal ben ik een omnivoor:
reggae, soul, pop, punk, ik houd van veel
genres. Wat mijn ultieme single is? Ik heb er
twee: Twist and shout van The Beatles
en Blitzkrieg Bop van de Ramones. Beide iets
meer dan twee minuten lang en allebei
krachtig en aanstekelijk. Ik ben het vinyl al-
tijd trouw gebleven. Ik houd van de hoezen,
het analoge geluid, de imperfectie. Een cd is
maar gewoon een cd’tje.”

Meer! Meer! Meer! van Johan Peels kost
27,50 euro en is 11 en 12 november te
koop bij de Mega Record & CD Fair in
de Brabanthallen in Den Bosch. Het
boek is ook te bestellen door te mailen
naar johanpeels@gmail.com



WIST U DAT......

« als je deelneemt aan de grensparkwandelingen en je bent lid van onze club, je € 1,50 betaalt ipv € 3,00.
Je dient dan wel je lidmaatschapskaartje te laten zien.

WANDELTIPS

Van onze Webmaster Ronald Menting kregen we voor beginnende wandelaars de volgende link met daarin
veel tips:

https://www.c-and-a.com/be/nl/shop/raadgever-wandelen-en-lange-afstand-wandelen

»BlJ DE VOLGENDE EIK MLIN

LINKSAF« RICHTINGSGEVOEL
MET HET ZEGT
NAVIGATIESYSTEEM
WERD WANDELEN . :ﬂ
OPEENS WEL ERG SAAI ALLE HANTEN

OP KAN

OPROEP
Van onze lezers willen wij graag het volgende blijven ontvangen:

- Kopij met zakelijke of leuke informatie of ideetjes voor de Nieuwsbrief. Dat kunnen ook foto’s zijn,
leuke dingen die je tijdens een wandeling meemaakte of hebt gezien. Natuurlijk is een verslag(je) van
een gemaakte wandeling ook zeer welkom.

—  Voor het onderwerp Wist je dat..... (leuke nieuwtjes, anekdotes) van een of twee regels.

- Inleverdatum: 01-02-2024




